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Van de
scriba,
Jan te Bokkel %

Bij moeder (90) op bezoek.

“Wil jij eens in het schuurtje kijken en er wat
aan doen?”

Moeder komt steeds minder in het schuurtje.
Maar ze weet maar al te goed dat het steeds
meer een algemeen rommelig magazijn
geworden is voor vaak nauwelijks gebruikte
spullen.

En zoals dat gaat als er meerdere mensen zich
mee bemoeien: er wordt zo nu en dan wat
bijgeplaatst zonder dat iemand zich
bekommert om het totaal overzicht. En het
wordt zo steeds rommeliger en daar voelt ze
zich niet prettig bij.

In enkele etappes heb ik spullen naar de
kringloop gebracht. Ook waren er wat oude
verfresten die naar de chemokar konden.
Stellingplanken schoongemaakt, veel
opnieuw geschikt en de vrijgekomen plekken
gebruikt om de vloer zoveel mogelijk vrij te
maken.

Moeder is er blij mee en ik ook: voor dit
moment is dit goed genoeg. Er zouden
misschien wel meer spullen weg kunnen.
Maar de noodzaak om daarin verdere
stappen te ondernemen is er nu niet. Dus
laten we het zo tot er nieuwe inzichten
ontstaan.

In de kerk doen we niet anders. We kijken en
we herschikken en we gaan dapper verder.
Deze Kerkklank doet op diverse manieren
verslag van die zoektocht: veel leesplezier!

Inhoud
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Bij Matteiis 5: 13-16:

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden
gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook
geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een
standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Een poosje geleden las ik in de krant een stuk onder de kop: “Samenleving verandert, politiek
moet volgen”. Toen ik het las moest ik onwillekeurig aan de kerk denken, nu we aan een nieuw
seizoen zijn begonnen. In de kerk verandert het ook. En dat is helemaal niet vreemd, want de kerk
veranderde haar hele geschiedenis al, zoals ook de maatschappij waar de kerk onderdeel van is
haar hele geschiedenis al verandert. Mensen veranderen, de sociaal-economische situatie
verandert en ook de technologische mogelijkheden veranderen. En dat heeft gevolgen voor de
manier waarop we tegen ons leven, tegen de wereld en tegen de kerk aankijken.

Verwachtte de kerk vroeger van alles van ons, nu verwachten wij van alles van de kerk. Hadden wij
ons vroeger naar de wens van de kerk te plooien, nu lijkt het soms alsof de kerk zich naar de
verwachtingen van haar leden plooit. En zelf is de kerk ook geneigd te denken dat zij alles voor
haar leden moet organiseren. De vraag is alleen of we daarmee niet teveel van de kerk vragen.
Want wie moet die kar nog trekken? Nu al, maar vooral straks? Het zou logisch zijn om aan jongere
mensen te denken, die daar energie voor hebben en frisse ideeén. Maar omdat er steeds minder
mensen in die leeftijdscategorie bij de kerk betrokken zijn, betekent dit dat een steeds groter deel
van wat er in de kerk gedaan moet worden op steeds minder schouders neer komt.

Gelukkig blijven veel mensen op steeds hogere leeftijd actief in onze kerken! Alleen dank zij hen
kunnen we de kerk nog steeds met zijn allen overeind houden. Hulde! Toch betekent dit dat de
kerk ongetwijfeld voor grote veranderingen staat. Want de manier waarop we nu nog samen vorm
geven aan de kerk en waarbij bijvoorbeeld via het bezoekwerk het contact met de kerkleden
onderhouden wordt, is voor de meeste kerken niet of nauwelijks meer vol te houden.

De uitdaging voor de kerk is dat zij enerzijds niet verdrinkt in haar eigen taken, maar dat anderzijds
zij wél blijft doen waar zij als kerk voor staat: zij moet altijd in het teken blijven staan van de dienst
aan God, de dienst aan elkaar en aan zwakkeren in de maatschappij en aan de wereld om ons
heen. En tegelijkertijd moet de kerk leren open te staan voor ideeén en initiatieven van haar leden.
De kerk moet niet weglopen voor die ideeén en luisteren naar meningen die binnen, maar ook
buiten de kerk over de kerk geventileerd worden.

Wat ook belangrijk is: die kerk, dat zijn wij. Als wij de kerk in de benen willen houden kunnen we
het ons niet veroorloven om te wachten op het initiatief van de ander, maar moeten we zelf zo veel
we kunnen in de benen komen. Dat hoeven we niet alleen te doen!

Laten wij vooral met zijn allen actief blijven en elkaar bij de hand nemen.

Want al lijkt wat wij doen op een mosterdzaadje, wat wij samen doen is heel belangrijk als wij het
als kerk vol willen houden. Niet alleen voor nu, maar ook in de toekomst.

Bert Broers



Ds. Robbert Jan Perk is geboren en getogen in
Arnhem. Robbert Jan vertelt dat hij uit een
groot gezin van 6 kinderen komt. Van huis uit
was er geen kerkelijke binding. De kinderen
gingen wel naar een christelijke school en naar
de kerstnachtdienst. Zo ook Robbert Jan. Toen
hij wat ouder werd kwam hij in aanraking met
Youth for Christ, daar heeft hij met een groep
jongeren het geloof ontdekt. Hier is ook zijn
passie ontstaan voor jongeren en jongeren
diensten. Samen je geloof ontdekken en de
vraag stellen; ‘Wat staat er op jouw
spaarbankboekje?’

Toen ook kwam bij hem de wens om iets met
het evangelie te gaan doen. Robbert Jan vertelt
dat hij theologie ging studeren in Brussel en
daarna nog een jaar in Leiden. In die periode
verleende hij hulpdiensten en was hij kerkelijk
werker in Wijk aan Zee en Serooskerke (W).

Hij leerde al voor zijn studietijd Mienta van
Asselt kennen, waarmee hij inmiddels 48 jaar is
getrouwd. Samen hebben zij 2 dochters en 2
zoons.

Na zijn studie werd hij beroepen in
Nieuw-Buinen, Drenthe, waarna er een beroep
uit Friesland kwam en het gezin naar Friesland
verhuisde. In 1994 kwam het predikantsgezin
naar Nijverdal, waar in de Kruidenwijk gebouwd
moest worden aan een wijkgemeente. Nieuwe
mensen op zoek naar hoe willen we samen kerk
zijn, vanuit een centrum, waarin kerk en school
samen hun plek kregen.

Ds. Van Asselt, van '78-'81 pastoraal werker in
Radewijk en Bruchterveld, en vanaf 93
woonachtig in Heemse en schoonvader van
Robbert Jan had te kennen gegeven dat hij wel
graag naar Nijverdal wilde verhuizen na het
overlijden van zijn vrouw. Robbert Jan en
Mienta kochten de woning in Heemse. Nadat
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Robbert Jan met emeritaat is gegaan in 2020
zijn hij en zijn vrouw in Heemse komen wonen.

Robbert Jan vertelt over het bijzondere van de
koffiebar van Youth for Christ, waar je samen
een weg zoekt in het geloof met mensen uit
diverse kerkgenootschappen. In de jaren '70, zo
vertelt Robbert Jan, bracht hij een bezoek aan
een Trappistenklooster in Tilburg. Het
dagelijkse ritme van de gebeden boeide hem
toen zeer. In de Evangelische en katholieke
wereld heeft hij veel geleerd m.b.t. bidden. Ook
is hij zowel de klassieke als de
opwekkingsliederen gaan waarderen. De schat
van de kerk door de eeuwen heen. Er zijn
getijden voor gebed, het vaste bidden en het
vrije bidden. Onder het vaste bidden worden de
gebeden uit de Bijbel en uit gebedenboeken
verstaan. Onder het vrije bidden wordt verstaan
dat je alles wat in je hart zit, tegen God mag en
kunt zeggen. Bidden, zo zegt Robbert Jan, is
een weg.

Het was in de begintijd van de uitbraak van de
oorlog in Oekraine zo vertelt Robbert Jan. In
een gesprek met Rik Meijer, predikant van het
Morgenlicht, kwam de vraag op: Wat gebeurt er
nu in deze wereld? Er werd besloten een door
de weeks moment te kiezen voor gebed voor
de wereld. De eerste bijeenkomst was in het
Morgenlicht, daarna iedere donderdag in de
Witte of Lambertuskerk in Heemse. Via het
platform van kerken in Hardenberg wordt het
nu aangeboden.



Er is altijd een predikant of voorganger
aanwezig. Men kan gebedsintenties opgeven
om voor te bidden. Er nemen tussen de 10 en
30 mensen deel aan de gebedsbijeenkomsten.

In deze week kan er 7 dagen, 24 uur per dag
worden gebeden. Er is bij Noaber een aparte
ruimte, waarin mensen, die dat willen de stilte
kunnen zoeken. Robbert Jan zegt dat bidden
veel rijker en veel kleuriger is dan wij vaak
denken.

Via Zoom, zo vertelt Robbert Jan, geeft hij mee
leiding aan een groep bidders in Europa.
Bidden gaat dan meestal in het Engels. Er is een
netwerk ontstaan. Mensen kennen elkaar en dat
geeft grote verbondenheid. Er wordt dan vaak
gebeden voor een land. Ook bidden is een pijler
van het werk in Gods Koninkrijk.

Net voor het interview hoorden we dat Robbert
Jan tijdelijk als predikant werkzaam wordt in
Hardenberg - Centrum. Een mooi moment om
ook daar even met elkaar over te praten. Zoals
we allemaal weten is er door het vertrek van ds.
Pieter Noordmans een vacature ontstaan in
Hardenberg - Centrum. Men is druk doende om
de vacature in te vullen, maar voor de korte
termijn is het nodig dat de vacature ingevuld
wordt. Ds. Robbert Jan Perk, emeritus predikant
en woonachtig in Heemse werd gevraagd voor
deze vacature. We hebben, zo werd gezegd, een
predikant nodig die mensen bijstaat. ‘Ik kom in
dienst van de PKN landelijk en mag van daaruit
4 jaar als interim dienst doen in een gemeente.
In Enter heb ik net een periode van 4 jaar als
interim -predikant afgesloten. En toen kwam
de vraag voor Hardenberg'

Wij vragen Robbert Jan wat hem heeft
aangetrokken in de vraag. Ten eerste zegt hij,
de liefde voor mensen, maar ook de interesse in
mensen. leder mens mag er zijn. Wat ook een
fijne bijkomstigheid is dat hij mag werken in
een team met ds. Elly Veldman en Martijn van
Breden. Deze laatste heeft, zo vertelt Robbert
Jan, tijdens zijn opleiding stage gelopen bij
hem in de gemeente in de Kruidenwijk te
Nijverdal.

Robbert Jan vertelt dat hij een enthousiaste
sporter is. Hij doet aan hardlopen en wandelen.
Zo'n 3 keer in de week kun je hem in Heemse
wel zien lopen richting het bos. Vroeger ging hij
graag zeilen en ook hockeyen en roeien waren
sporten die hij beoefende. Op vakantie trekken
Robbert Jan en Mienta graag naar de
Scandinavische landen.

Robbert Jan geeft aan dat hij en Mienta heel blij
en dankbaar
zilndatzein
Heemse zijn
komen wonen.

Wij bedanken
ds. Robbert Jan
Perk voor het
interview en
wensen hem
Gods zegen in
zijn werk voor
de gemeente.

Ineke en Rezina
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Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

Op zondag 21 september zijn we het nieuwe
seizoen gestart. Na de startdienst, waarin Bert
Broers voor ging en we mooie liederen mochten
zingen. Afscheid hebben we genomen van Ina
Haandrikman, Inge Borneman en Diny ter Wijlen
als leiding van de kindernevendienst. Fijn dat
Jolanda Kramer en Astrid van der Have het
stokje hebben overgenomen. De startdienst is
voorbereid door de mensen van de
kindernevendienst.

Dit jaar zijn er bijeenkomsten van Zin In, in
Radewijk.

De leeskrijg: Hemels groen o.lv. Bert Broers start
14 oktober om 19.30 uur

Opgave: zie flyer Zin In

Woensdagmorgen, 15 oktober, staat de koffie
om 10.00 uur klaar voor een ieder die het fijn
vind om onder het genot van een kop koffie
elkaar te ontmoeten. Naast gezellig praten is
het mogelijk creatief bezig te zijn of een potje
rummikub, of ander spel te spelen.

23 en 30 oktober

Een nieuw seizoen, tijd om elkaar te ontmoeten.
Lijkt het je leuk om met leeftijdgenoten een
avond bij elkaar te komen en onder het genot
van een hapje en drankje met elkaar te praten
over wat er speelt in de maatschappij en wat
het geloof ons zegt. Je bent van harte welkom
op één van de genoemde data.

Laat je even weten als je van plan bent om te
komen?

Jan en Ina Kamphuis:
scribapknradewijk@gmail.com of bel
0657728235

2 november is er in de morgendienst
bevestiging van Jannie Welleweerd als diaken
en nemen we afscheid van Arjan Ramaker.

Zou jij het leuk vinden om tijdens advent of met
de kerst in een koortje te zingen in de kerk. Geef
je dan op. Dan kunnen we gaan oefenen samen.
Rezina Ramaker: 0657728235 bel of app

Een hartelijke groet voor u allen,
Bert Broers.
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Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

U heeft het vast gemerkt. De verbouwing van de
kerk is begonnen! Van buiten wordt het
kerkgebouw grondig aangepakt en van binnen
is er ook al van alles gaande. Alle banken zijn
eruit gehaald, en de houten vloeren zijn
verwijderd. Een kale bedoening, zo lijkt het...
Maar dat is nodig om straks weer te kunnen
kerken in een, zo hopen we, prachtig
opgeknapte Witte of Lambertuskerk! Er wordt
veel werk verricht door vrijwilligers, daar zijn we
als gemeente blij mee. Ook worden er o.a.
nieuwe stoelen uitgezocht. Benieuwd wat het
worden gaat!

Intussen kerken we in de Aerninckhoff. De
ervaringen zijn positief. Beeld en geluid is goed
op orde en ook wat levendiger diensten als de
Startzondag konden we er goed vieren. Eerlijk is
eerlijk, dat was nog wel even schakelen. Want
eigenlijk hadden we buiten, bij de Blokhut van
de Scouting Hardenberg, het nieuwe jaar willen
openen. Maar die eerste dag van de herfst deed
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de herfst haar naam teveel eer aan. Maar een
levendige bijeenkomst in de Aerninckhoff
nodigde ons ook uit om het jaar enthousiast te
beginnen. Voor de kamerling uit Ethiopié ging
een wereld open toen Philippus hem over Jezus
vertelde (Handelingen 8). Wat een verrassing als
Gods licht ineens tot je komt door een
Bijbeltekst. Maar het kan ook door het zingen
van een lied, door de ontmoeting met een
ander mens, door het zijn in de natuur of door
iets wat je meemaakt. Laten we ons laten
verrassen, want de Geest is er en laat zich
gelukkig niet binnen onze kaders vangen!
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Op 12 oktober zijn we welkom bij de broeders
en zusters van de Nederlandse Gereformeerde
Kerk in Heemse. In de dienst om 9:00 of om
11:00 uur zijn we dan te gast in de
Kandelaarkerk. De voorganger in die dienst is
ds. A. de Baak. Er zal die dag geen dienst zijn in
de Aerninckhoff; we willen als kerkenraad
hiermee uitdrukken, dat we de verbondenheid
waarderen die er is en die groeit met de kerken
in Heemse, waaronder de NGK. Inmiddels heeft
het moderamen (ons ‘dagelijks bestuur’) al een
aantal keer vergaderd met de NGK en de
Christelijk Gereformeerde Kerk (Shaloomkerk).
Ook daar wordt gebouwd, en wel aan goed
geestelijk verstaan van elkaar.

Op 9 november is er op zondagmorgen de
oogstdienst in de Stefanuskerk. We verwachten
een wat grotere belangstelling dan op een
reguliere zondagmorgen, vandaar dat we dan
uit willen wijken. Dus als u/je iemand mee wil
nemen naar deze feestelijke dienst, van harte
uitgenodigd!

Over bouwen gesproken, op 12 september was
er ‘s avonds in de Aerninckhoff een avond,
waarin de jongeren die vanuit
Hardenberg(-Heemse), Lutten en Bruchterveld
naar Rwanda zijn geweest verteld hebben over
hun ervaringen. Zij namen ons aan de hand van
foto’s en persoonlijke verhalen mee langs wat zij
in de zomer hebben beleefd. De school die zij
met jongeren uit andere plekken en landen
hebben gebouwd was bij hun vertrek in
ruwbouw zo ongeveer klaar. Minstens zo
waardevol waren de ontmoetingen met mensen
uit een andere cultuur: je hebt iets te delen,
maar mag er ook ontvangen.

lets minder ver willen we reizen als
wijkgemeente op zaterdag 25 oktober. Dan
willen we met de bus naar Pantropica in
Biddinghuizen. Om 9.30 uur vertrekt de bus en
de terugkomst in Heemse is om 16.00 uur.

Kosten: € 45,- per persoon, voor kinderen is het
€ 25. Dit is inclusief vervoer, entree,
koffie/thee/limo met gebak en een
broodmaaltijd. Opgave is via de lijst in de
Aerninckhoff, of mail naar
gerdakappert72@hotmail.com. Bellen mag ook
naar 06-83244260, alleen ‘s avonds. Fijn als u/jij
meegaat!

Op dinsdag 28 oktober hopen we een
gemeenteavond te houden in de Aerninckhoff.
De inloop is om 19:30 en we starten om 19:45.
Op de rol staat het onderwerp: ‘geweldloze
communicatie. Het is een manier van
communiceren die ontwikkeld is door Marshall
Rosenberg. Hij zegt dat empathie (=
invoelendheid) een rode draad is om met elkaar
en met jezelf in verbinding te zijn. Dat betekent:
goed naar de ander luisteren, maar ook: recht
doen wat er in jezelf leeft. En dat uitdrukken op
een liefdevolle manier, zoals bijvoorbeeld
iemand als ds. Martin Luther King dat kon.
Kunnen we eerlijk zijn zonder de verbinding te
verbreken? Dat zouden we in deze tijd waarin
mensen zo tegenover elkaar lijken te staan best
gebruiken!

Naast de diensten zijn er ook nog veel andere
manieren om met die kostelijke Bijbelse
verhalen kennis te maken of je er verder in te
verdiepen. Zo is er de groep ‘Bijbel in één jaar,
die momenteel het boek Openbaringen leest. Er
zijn bijeenkomsten in De Aerninckhoff om dat
leesproces met elkaar te delen. Via een
appgroep krijgen de lezers dagelijks
leesinstrucies of leeshulp. Wilt u meer weten?
Appt of mailt u naar
ds.geraldarohaan@gmail.com: 06 82044588.
Over het ‘Bible Project; het interkerkelijke
Bijbelproject, leest u elders in deze Kerkklank
meer.

Ds. Gijsbert Rohaan



Ook in de zomervakantie is er elke zondag voor
de onder- en bovenbouw kinderdienst
gegeven. Ondanks dat de 'eigen’ kinderen er
deels niet waren in verband met de vakantie,
hebben we wel veel vakantiegasten bij de
kinderdienst gehad. Eerst deden we een kort
voorstelrondje, en vertelden de kinderen waar
ze vandaan kwamen. Daarna gingen we aan de
slag met het thema, de knutselwerkjes of een
spel. Het was leuk om te zien hoe de kinderen,
die elkaar niet kenden, in groepsverband
gingen samenwerken.

Behalve dat het zomervakantie was, was er nog
iets bijzonders: vanwege de verbouwing van de
kerk konden we niet in onze eigen ruimtes
terecht. We hebben nu de beschikking over
twee ruimtes in de Oude Kosterij. Omdat het
gebouw ook wordt verhuurd aan moslims, ziet
het er wat anders uit dan wij gewend zijn. We
trekken dus de schoenen uit en in het begin
kwamen er vragen over de vloerbedekking. Het
zijn gebedskleden die aan elkaar vastzitten en
het ligt helemaal scheef in de ruimte. We
legden uit, dat mensen in zo'n '1-persoons
vakje' gaan knielen en bidden en dat het niet
precies recht ligt, komt omdat je zo met je
gezicht naar Mekka gekeerd bent. Inmiddels
zijn we daar helemaal gewend, en kunnen we
ons er goed redden.

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan.
Binnenkort starten er dan ook weer andere

activiteiten van de kinderdienst, zoals Sirkelslag.

Groeten, leiding van de kinderdienst Heemse
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Een paar foto's van de gezellige startzondag
met een feestelijke startdienst, koffie, thee of
ranja met krentenwegge, pubquiz, spelletjes en
heerlijke pannenkoeken als afsluiting!



Er wordt door vrijwilligers en professionals hard gewerkt aan de binnen- en buitenkant van de
Witte of Lambertuskerk. We kunnen straks weer kerken in een prachtig opgeknapte kerk!




4", Protestantse kerk
-‘ " wijkgemeente Marslanden

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

Vacature
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Wij kijken terug op een succesvolle startzondag.

De dienst, waarin ds. Yvonne voorging en die
was voorbereid samen met Jan Veneman,
Theresia Hindriks en Gerben Schans had als
thema: Kijk! We zongen mooie liederen met
begeleiding van Musette. Na de dienst was er
tijd voor koffie met wat lekkers, gebakken door
enkele gemeenteleden! Nadien werd de
activiteit uitgelegd. Drie groepen gingen buiten
op zoek naar uitingen van de termen die ze op
een lijstje meekregen. Denk hierbij aan liefde,
plezier, de winde... De foto’s konden verstuurd
worden naar de technici in de Matrix en
kwamen daar dan op de beamer. Hier konden
de mensen die bij de Matrix waren gebleven
een beetje meekijken met de opdracht. Tevens
mochten zij een mooi kunstwerk schilderen bij
één van dezelfde termen als dat er foto’s
werden gemaakt. De technici waren ook direct
de jury voor de mooiste foto in verschillende
categorieén. Na de uitreiking van de prijzen
was er een lekkere lunch voor iedereen!

Wat is het toch fijn om de start van het seizoen
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zo samen te vieren! De lunch was een gezellige
en heerlijke afsluiting van de startzondag.
ledereen bedankt voor zijn of haar
aanwezigheid en inzet! We maken er een mooi
seizoen van.

Op zondag 21 september was er de viering in de
Matrix waarin een aantal mensen in de wijk-
gemeente Marslanden even in de belangstelling
stonden. We bedankten Jan Batterink en Truus
Meinen die afscheid namen als diakenen.
Tevens namen we afscheid van Sander en
Mariette Zoer; zij vervulden vier jaar de functie
van scriba. Alle vier nogmaals hartelijk bedankt
voor jullie energie en tijd die jullie de afgelopen
vier jaar hebben gebracht binnen de
wijkkerkenraad. Rinie Rotman kreeg een zegen
omdat zij haar ambt verlengt met twee jaar.
Rinie is ouderling en heeft de specifieke functie
Pastoraal coordinator. Wij zijn heel blij dat zij dit
met verve op zich neemt.

Gelukkig is er ook versterking! Bevestigd als
diaken werden Aly Mulder en Jeanette Otten en
als ouderling trad aan Berno Nijboer. Ook zij
kregen Gods zegen mee om hun functie te
vervullen.

We zijn dankbaar en waarderen wat zoveel
mensen in onze wijkgemeente met geloof en
betrokkenheid doen, als ambtsdrager of anders,
als vrijwilliger op verschillende manieren in de
wijk, voor ouderen, jongeren en kinderen,
rondom de diensten op zondagmorgen in de
Matrix. Laten we dat samen als gemeente
vieren en met elkaar er de schouders onder
zetten. Zo wordt het teamwork van ons
allemaal voor ons allemaal.




Thema: (her)Stel je voor!

19 Oktober hebben we een gezamenlijke viering
met de NGK om half 10 in de Levensbron. Het is
dan ook Michazondag. Een zondag om een keer
uitgebreid stil te staan bij recht doen en krijgen.
Want hoe zien we dat terug in de Bijbel? We
duiken in een stukje economie: het sabbatsjaar
en het jubeljaar. Kortom over hoe je met grond,
geld en je leven om kan gaan vanuit Gods
gezichtspunt. Is dat wel toepasbaar in ons
huidige leven?

Er is kindernevendienst voor alle
leeftijdsgroepen, Marije Hutten speelt piano en
uiteraard ook weer vooraf en achteraf
koffiedrinken. Op YouTube staat een liedlijst
voor wie alvast de liedjes wil oefenen
(https://www.youtube.com/results?search_quer
y=pkn+marslanden).

Hopelijk tot dan! Hartelijke groeten,
ds. Yvonne & ds. Henk

De eerstvolgende doopdiensten staan gepland
op zondag 16 november en 21 december 2025.
Als u uw kindje wilt laten dopen, kunt u contact
opnemen met ds. Piet Langbroek via 06 422 160
19 of info@pietlangbroek.nl.

Stuurt u een geboortekaartje als er een kindje
wordt geboren?

Op 14 september vond de eerste Kerk op Schoot
dienst van dit seizoen plaats. Het thema was
‘Bruiloft in Kana’

Kerk op schoot vindt plaats op zondagochtend
om 09.30 uur in de Matrix en is voor kinderen
van 0-6 jaar. Zij mogen samen met hun vaders,
moeders, opa’s of oma’s naar de belevingsdienst
komen. Je hoeft er niet stil te zitten, maar mag
het thema beleven! Het vindt ongeveer een keer
in de zes weken plaats.

Houd Kerkcontact, Kerknieuws, Facebook of
Insta in de gaten voor de aankondiging van de
Kerk op Schoot diensten!

De eerste volgende diensten staan gepland op
26 oktober en 21 december. Ben jij er de
volgende keer ook bij?

Heidelbergse Catechismus en Hardstyle-DJ Sefa.
Het lijkt een onmogelijke combinatie: de wereld
van de harde elektronische muziek en het
christelijke geloof. En toch werkt deze
combinatie. DJ Sefa ontdekte op 15-jarige
leeftijd via de barok de cantates van Bach. Via de
religieuze concepten van Bach verdiepte DJ Sefa
zich in het christelijke geloof, een nieuwe
wereld ging voor hem open.

De Protestantse Kerk laat de christelijke wereld
én de wereld van de hardstyle met elkaar in
gesprek gaan tijdens concertavonden. Tijdens
deze avonden wordt de muziek van DJ Sefa
verbonden met klassieke muziek en
inhoudelijke gesprekken gevoerd aan de hand
van de Heidelbergse Catechismus. Avonden
waarin het gesprek over levensvragen centraal
staat. In oktober staan diverse concerten
gepland, waaronder op 23 oktober a.s. in
Wierden. Meer weten?

Ga naar https://protestantsekerk.nl/agenda/.

foto's startzondag en afscheid/bevestiging
ambtsdragers staan op de volgende pagina
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Dit wordt mijn laatste boekbespreking in dit blad. Ik maak er een drieluik van. Het eerste luik is een
recent boek. Het heet “geloven maakt gelukkig” en het is
geschreven door een hoogleraar economie — Johan Graafland — die
ook theoloog is. En ouderling in de PKN van Gouda. Het is een
pittig en doorwrocht boek. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat protestantse mensen die een doorleefd geloof hebben en dat
voeden met kerkdiensten de gelukkigste mensen op aarde zijn.
Geluk is dan een bepaald soort van geluk. Het is niet het geluk van
mensen die alleen uit zijn op genieten en het vermijden van zoveel
mogelijk tegenslag: veel Ibiza, weinig problemen, zal ik maar kort
door de bocht zeggen. Het is het geluk van “het hele leven
inclusief de tegenslagen en hoe je daarmee omgaat”. Het heeft,
aldus Graafland, te maken met een soort zinsverband, weten van
waarom je leeft (je bent geschapen), waartoe je leeft (om deze
VERRASSENDE IRZIGATEN U1 wereld voor de ander en jezelf wat mooier te maken), met wie je
R leeft (met God die je kracht geeft en trouw is door de dood heen).
Het is een soort van “totaalpakket”. En het pakket werkt het beste
als je het goed onderhoudt: dus laat je voeden — en doe zelf mee -
vanuit de gemeente waaraan je verbonden bent.
Graafland is niet de eerste die dit constateert. Ook rapporten van het
Sociaal Cultureel Planbureau geven zelfde tendensen aan. We zitten

JOHAN GRAAFLAND

HENRI

dus op het goede spoor, zal ik maar zeggen. Des te tragischer

ergens, dat juist veel mensen afhaken. Geluk is niet zomaar over te SNOUWEN
dragen, geloof ook al niet.... Ik werk 38 jaar met liefde in een : x
verlieslijdend bedrijf waarin ongelooflijk mooie dingen gebeuren. Ik EINDEEFIIK<

zou het zo weer doen.

In dat kader twee leestips. Het boek “eindelijk thuis’, van Henri
Nouwen komt uit 1991. Het is geschreven n.a.v. een burn-out/crisis
aan de hand van een schilderij van Rembrandt over de thuiskomst
van de verloren zoon. Wie het boek leest, leert om te beginnen heel
veel over wie God is. Dat is misschien wel het belangrijkste in het
leven. En je leert ook heel veel over wie jezelf bent. En zelfkennis is
een heel wezenlijk ding in het leven. Dat boek is een absolute
aanrader.

En..., gewoon de bijbel. Die telkens te lezen heeft me een leven lang gestimuleerd. Ik las ‘m in
elk geval heel rustig al die jaren 3x. Hapje voor hapje. Vaak zeer voedzaam. Maar uit heb je ‘m
nooit.

Ds. Wim van der Wel
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AW, Protestantse kerk
" " wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl

Scriba

Gerda Blaak

Eiberhof 21

7772 GP Hardenberg
06-27382888
scribabaalder@gmail.com

Op 30 november is mijn laatste werkdag. Alles
wat ik doe op het ogenblik is “laatste keer.. "
Op 14 december hoop ik afscheid te nemen
van de mensen in Baalder in de Kamp. |k zie
ernaar uit en tegenop. Het is goed (de energie
die ik te kort kom) dat ik stop, maar ik vind het
ook nog steeds “verdrietig” (de passie voor het
werk, voor jullie is er nog!). Het is goed zo....
Nou ja..., de kerstnachtdienst doe ik ook nog,
maar vanaf 1 december zal ik geen bezoekjes
enz. meer doen. Alleen die twee diensten. Als u,
jij me graag nog een keer persoonlijk spreek,
geef dat dan bij s.v.p.aan: 272860. Mailen kan
ook: ds.wimvanderwel@planet.nl

Het is helaas gewoon niet mogelijk om bij
iedereen langs te gaan, ook niet bij oudere
mensen. Daarvoor zijn er nog steeds te veel
lopende contacten met mensen die pastorale
zorg nodig hebben. Ik ben blij dat de wijkteams
wél ontmoetingsmogelijkheden organiseren
waarbij de mensen in de wijk elkaar kunnen
ontmoeten en waar ik ook bij ben! We hopen
op een paar goede maanden nog samen en ik
doe mijn best om alles zo goed mogelijk aan de
kerkenraad over te dragen.

Er wordt mij (wvdw) ook gevraagd of ik evt.
bruiloften of begrafenissen wil doen van
mensen uit de wijk na mijn pensioen. “Nee” is
nooit een fijn antwoord om te geven, maar het
antwoord is “nee”. Als ik het één iemand beloof,
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moet ik het voor iedereen doen. Bovendien, ik
ga ervan uit dat er een opvolger komt en dan is
het voor diegene niet prettig als er nog een
voorganger rondloopt die soms plots opduikt
om uitvaarten te doen. Toen ds. Kruiter vertrok
heb ik het als zijn opvolger enorm weten te
waarderen, dat hij zich ook terugtrok. Het gaf
ons —wijk en voorganger — de tijd om aan
elkaar te wennen en iets goeds op te bouwen.
Ik gun jullie als wijk &n mijn opvolger graag
hetzelfde!

Los van mijn vertrek was de kerkenraad al aan
het nadenken over de toekomst van onze
wijkgemeente. Overal in het land zie je dat het
aantal voorgangers afneemt én je ziet dat het
aantal leden afneemt. De kans dus dat we als
wijken in Hardenberg — en dus ook in Baalder —
fte moeten inleveren is realistisch. Sterker nog,
in de afgelopen jaren ging het fte van ds. van
der Wel stapsgewijs terug van 1,0, 09, 08, 07.
Tegelijk leeft de gemeente in Baalder wél. Is het
dus hoog tijd om te kijken wat voor talenten er
in de gemeente zélf leven, waardoor de
dominee/voorganger niet de spil is waar alles
om draait, maar één factor in het geheel. Dat
komt ook het dichtste bij het beeld uit de bijbel,
waar herhaaldelijk de gemeente wordt
vergeleken met het lichaam (van Christus!). Elk
orgaantje, elk onderdeel heeft daarin z'n
functie. Mirjam Meilink, Hermen Dorgelo, Jasper
Kroon (vanuit de jeugd, 17!), Ellen Kapteijn en
Henk Dunnewind bedenken mooie plannen!
Zoénder ds. Wim! Om maar aan te geven dat het
bést kan. Binnenkort gaan die plannen
gepresenteerd worden en het zou mooi zijn als
daar zoveel mogelijk mensen bij zijn. Want de
gemeente, dat zijn we samen!

Uiteraard wordt er ook gekeken of we dingen
samen kunnen doen met andere wijken van
onze PGHH. Maar we kijken verder dan alleen



daar, want in de NGK (voormalige
vrijgemaakten) is er van alles in beweging en is
er langzamerhand veel meer dat ons samen
verbindt dan wat ons scheidt. Dit hele verhaal
sluit eigenlijk aan bij het jaarthema van de
landelijke Protestantse Kerk: Kijk, laat je
verrassen door het werk van Gods Geest. Als die
Geest gaat waaien, kunnen er verfrissende
dingen gebeuren, die we misschien wel voor
onmogelijk hielden.

Eerst een terugblik: de startdienst! Misschien
was die dienst bij uitstek wel een voorbeeld van
hoe we samen gemeente zijn. Mensen brachten
hun liederen aan mét motivatie. Jorien vertelde
indrukwekkend hoe ze hulp van God hadden
ervaren in een heel spannende situatie rond
hun dochter. Jacqueline vertelde hoe ze veel
aan het lied “als het leven soms pijn doet” had
gehad rond het overlijden van haar moeder.
Anderen lieten het door ds. Wim vertellen en
Anneke vertelde hoe het lied “Ga met God en
Hij zal met je zijn" haar helpt en troost ook in
een (lange!) tijd waarin “boerin zijn — en boer! -
“niet het makkelijkste beroep van deze wereld
is. En zo zagen we aan elkaar hoe het leven
soms worstelt en hoe de Here God daarin en
daardoor nabij is. En ieder bracht wat in!
Levende gemeente, levende delen van het
lichaam van de Heer. Maar nu kijken we ook
vooruit....

Op 12 oktober is het feest in de Kamp! We
vieren de doop van Jonathan Geert Christiaan
Carel van der Wel. Dat is een hele mond vol voor
een klein prachtig mannetje. Jan-Anne en Iris
wonen samen met Ruben en Jonathanin
Hattem en zijn nog steeds bij ons lid in Baalder.
Ds/opa Wim mag dopen, de
nu-je-onderwegband maakt blije muziek. We
lezen het verhaal van Noach en de ark. Dat is bij
uitstek een doopverhaal. Het gaat over hoe je
als mens(heid) door eigen dom gedrag en/of
door omstandigheden jezelf enorm in de
nesten werkt, maar hoe God daar dwars
doorheen mensen niet loslaat. De doop is daar

het ultieme teken van dat je als mens kunt mee
krijgen. Er is uiteraard een kinderactiviteit in én
na de dienst. En er zal koffie enz. zijn!

Op 26 oktober is er een bijzondere dienst waar
het eigenlijk hartstikke fijn zou zijn als je erbij
bent. Op die zondag gaan nl. Hermen, Mirjam,
Henk, Jasper en Ellen vertellen hoe zij de
plannen hebben uitgewerkt over hoe we verder
willen als gemeente. Die plannen zijn om te
beginnen door ons allemaal wat bedacht: want
in januari hadden we die dienst waarin we
letterlijk en figuurlijk met elkaar om de tafel
gingen en onze creativiteit (en die van de Geest)
de vrije loop lieten gaan: hoe zou het kunnen,
samen creatief, betrokken gemeente zijn?
Betrokken op God, op elkaar en op onze wijk?
Alleen al de grote inbreng van veel van onze
gemeenteleden bij het jubileum van eind
september geeft aan hoe betrokken we zijn in
de wijk Baalder zelf!

Het groepje van 5 heeft die ideeén nu
omgewerkt tot plannen. Maar dat gaat alleen
werken als die plannen worden omarmd door
ons allemaal! Daarom hopen - en verwachten! —
we eigenlijk dat jullie er zijn, die 26e. Ds. Wim is
de voorganger (nog een paar keer....), maar
eigenlijk zijn we het die keer vooral samen als
we “de dienst uitmaken” Bert Slijkhuis zorgt
voor de muziek, er is een kinderactiviteit véér
en na de dienst (sporten!!l!l). Ben je er ook?

Kortom twee bijzondere gebeurtenissen in
oktober! Beide diensten zijn LIVE te volgen op
PKN Baalderyoutube!

En.... als je wilt én kunt neem s.v.p. wat mee
voor de voedselkast! Die is van blijvende
waarde voor mensen die het krap hebben.

Hartelijke groet,

ds. Wim van der Wel
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&M, Protestantse kerk
‘ ’ wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Tijdens de startdienst in de Beek namen we deel
aan de liturgische schikking, die in ons midden
stond opgesteld in de vorm van een ‘vuur’. Wij
zaten er met elkaar in een kring omheen. Ik heb
herinneringen aan jeugdkampen waarbij we om
een kampvuur zaten en daarbij zongen, met
gitaar; het inspireerde ons, het werkte
aanstekelijk.... het gaf verbondenheid, dat weet
ik ook nog goed.

De schikking is opgebouwd rond een standaard
waarin haardhout is gestapeld; alsof je een
kampvuur bouwt. Tussen de houtblokken zijn
kleine flesjes met water geplaatst waarin
bloemen staan.

De kleuren van het vuur komen terug in de
bloemen: rood, oranje, geel, maar ook blauw en
violet - zoals in een echte vlam. Een aantal
kerkgangers kreeg een bloem uitgereikt; zij
staken deze in de schikking. Ondertussen zongen
wij met de cantorij lied 681.
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Het was een bijzonder moment.

Het past bij de start van een nieuw kerkelijk
seizoen. We hebben er weer zin in. Of: we
hebben er behoefte aan om op zondag als
gemeente samen te komen; of om tijd te nemen
voor bezinning, voeding van ons geloof, dat je
spirit opdoet voor jouw leven en geloven. De
Geest zet ons in beweging om als gelovig mens
te leven, onze bijdrage te leveren, mee te doen in
de samenleving van mensen en niet te vergeten
in de kerk. Zie de foto op de pagina hiernaast.

Het is natuurlijk niet de bedoeling in de kerk te
blijven zitten. Vanuit onze vieringen, de
Baaldervelddiensten waar we samen komen op
zondagmorgen als gemeente, gaan wij de
nieuwe week in. Om in ons leven, gewoon als
mens te leven, als hoopvol mens, als gelovig
mens, als liefdevol mens; in je eigen kring, het
gezin, de familie, de straat, de wijk, de stad, ons
land, de wereld. hoe breed wil je het hebben, op
allerlei manieren, plaatsen, tijden, vormen,
ontmoetingen, enzovoort is de Geest aan het
werk... voelbaar, zichtbaar, te ervaren. We zijn
opmerkzaam voor de aanwezigheid en de Geest
in het leven van alledag.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het
seizoen 2025-2026 Iuidt: . rassern

0C . Merk het op,
ontdek laatJe verassen, sta er op en voor, werk er
aan.




De Bijbeltekst die we hierbij lezen is:
‘Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we
dan ook de richting volgen die de Geest ons
wijst. (Galaten 5:25) Gaandeweg zullen we
wel ontdekken in ons leven hoe de
Aanwezige met ons is....

Op elk adres in onze wijkgemeente is de
jaarlijkse enveloppe met informatie bezorgd.
Daarbij de vraag om een bijdrage aan de
Baalderveld pot te geven. U kunt het altijd
nog doen. Wanneer u de post niet kreeg ...
wilt u dan aan de bel trekken?

5 oktober

19 oktober

2 november

23 november
Gedachtenisdienst

7 december

14 december

24 december
Kerstavondviering19 uur

4 januari 2026

Zondag 7 september keken we in de
Baaldervelddienst in de Beek naar de
zomerfoto's die door gemeenteleden zijn
gemaakt bij het jaarthema. We kregen heel
wat mooie foto's binnen, waarvoor dank
iedereen. Ze vormden een mooie verbinding
rond het thema. Er was de ambtsbevestiging
van Jan Jaap Boessenkool als moderamenlid 5
/ beleidsouderling. We wensen hem succes e
en in de kerk noemen we dat ‘zegen I —
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&%, Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Centrum

Predikant/waarneming
pastoraat:

Ds. Robbert Jan Perk

Contact via Rolf Veneman:
06-36193547
rolfveneman1974@gmail.com

Wijkpredikant: Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

“Ik ben dol op verrassingen, maar niet als ze
onverwacht komen’, grapte ooit eens iemand.
Toch zijn onverwachte dingen soms bijzonder
mooi, ook in ons leven met God. In de
startdienst werd de vraag gesteld: ‘Waar zie je
de Heilige Geest werken?’ Er kwamen prachtige
reacties zoals: We zien de Geest werken in de
mensen om ons heen, zoals kinderen. Hoe Hij
helpt bij keuzes in ons leven. We zien Hem
werken in de natuur, zelfs in het kleinste briesje.
Een gebed, Bijbeltekst of lied. Ja, in de muziek
kan het net voelen alsof je boven jezelf wordt
uitgetild. Prachtig hoe u allemaal gereageerd
heeft op die vraag! We gaan in dit seizoen
terugkomen op deze antwoorden in een
themadienst en blijven zo kijken naar het
verrassende werk van Gods Geest!
Wij weer van start gegaan met een nieuw
kerkelijk seizoen. Onze startzondag was op 14
september, het was te koud om in de openlucht
onze dienst te houden dus we ontmoetten
elkaar in de Hoftekerk. Martijn dacht met ons na
over het nieuwe jaarthema en we zongen
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Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op
dinsdag en donderdag

Scriba:

Gea Zagers - Dam

Burg.Schuitestraat 20

06-10062579
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

liederen met verschillende muzikanten. Hartelijk
dank voor iedereen die deze dienst én het
samenzijn na de dienst mogelijk heeft gemaakt!

In de startdienst heeft ds. Robbert Jan Perk
zichzelf voorgesteld en hebben wij hem
verwelkomt in ons midden. Ds. Perk gaat ons
helpen in pastoraat en is beschikbaar voor de
gemeenteleden die eerder ds. Noordmans als
wijkpredikant hadden. Heeft u behoefte aan
een kennismaking en/of gesprek met ds. Perk
dan kunt u contact opnemen met Rolf Veneman
(telefoonnummer: 06-36193547), Rolf is
pastoraal aanspreekpunt voor ds. Perk en helpt
hem op weg in onze wijkgemeente. U kan
pastorale situaties ook altijd doorgeven aan een
contactpersoon of wijkouderling/pastoraal
bezoeker.

Op het moment dat u dit leest hopen wij dat u
alweer meer weet over het beroepingswerk in



onze wijkgemeente en dat er een
gemeentevergadering gepland staat. Houd
daarvoor het Kerknieuws goed in de gaten! Het
duurt al een lange tijd, dat gevoel zullen vast
veel mensen hebben. We konden eindelijk aan
de slag en de beroepingscommissie was
voortvarend aan de slag gegaan. De
profielschets kwam bij de
kerkenraadsvergadering op tafel, maar we
waren niet zomaar uitgepraat omdat het
essentiéle vragen opriep. Wij zijn tot een
passend antwoord gekomen en nu worden de
vervolgstappen in gang gezet. Wij hopen dat
de profielschets en de invulling daarvan u en
ons in het komende seizoen aangenaam gaat
verrassen.

Op zondag 21 september was er opnieuw een
bijzondere dienst waarin ambtsdragers
bevestigd werden en een aantal trouwe
mensen hun ambt neer hebben gelegd.
Ouderlingen Marga Hoving, Jan Kremer en Aart
Mulder én diaken Gerard Timmerman hebben
wij hartelijk gedankt voor hun inzet. Wij zijn blij
met nieuwe ouderlingen Corry van Haperen en
Aline Wolf en tevens hebben Hendrik Jan
Broekroelofs, Margreet Cuperus, Dineke
Eggengoor, Bert Huisman en Truus Huisman
opnieuw hun ambt aanvaard.

Een aantal van de ouderlingen zijn bevestigd als
‘Ouderling voor diensten, dat is nieuw voor
onze wijkgemeente. De aanleiding hiervoor is
dat het moeilijk is om de vacatures in de
wijkkerkenraad te vervullen. Wij zijn daarom de
taken kleiner gaan maken, zodat iedereen iets
kan doen wat hem of haar past. Zo zijn de
ouderling voor diensten voluit deel van de
kerkenraad maar hebben geen pastorale wijk
zoals gebruikelijk de ‘wijkouderling’ wel heeft.
De ouderling voor diensten vertegenwoordigen
de kerkenraad in onze erediensten en zijn

eventueel beschikbaar voor andere (pastorale)
werkzaamheden in goed overleg.

Bezoekwerk, pastoraal werk, omzien naar elkaar,
het gebeurt vaak in de luwte, maar het vormt
de basis van ons samen kerk-zijn! Deze avond is
voor contactpersonen (daar zijn er veel van!)
ouderlingen, pastoraal bezoekers en
codrdinatoren, ieder die op de een of andere
manier betrokken is bij het pastoraat.

We praten elkaar bij over wat er gebeurt in het
pastoraat. Want er is veel in beweging, er zijn
oprechte zorgen, maar ook plannen. Alle ruimte
om daar samen over na te denken, vragen te
stellen en ideeén aan te dragen. Wees erbij!
Donderdagavond 6 november vanaf 19.30 uur
in De Hof.

Elke kerkdienst heeft wel iets speciaals, maar
een aantal vieringen willen wij onder uw
aandacht brengen: Op zondag 12 oktober is het
extra feest want dan gaat er gedoopt worden,
voorganger: ds. Elly Veldman. Op 19 oktober zal
Neeltje Jonkers voorgaan en hebben wij
muzikale medewerking van muziekgroep
Quint, mooi om deze mensen (met enkele
bekende gezichten) in onze kerk te
verwelkomen! Op 5 november is het Dankdag
voor gewas en arbeid, kerkelijk werker Bert
Broers zal voorgaan in deze dienst en
traditiegetrouw zingt het Hardenberg
Christelijk Mannenkoor uit volle borst mee. En
hopelijk bent u al goed in de muzikale
stemming, want zondag 9 november
ontvangen wij Gospelkoor ‘Nooit Alleen’ uit
Gramsbergen in onze kerk met een
dienstvullend optreden. Kortom, veel moois op
de planning. Reden om eens iemand mee te
nemen? Wij laten ons graag verrassen!

In Christus verbonden,
Martijn van Breden
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Samen eten in Baalderveld

Elke laatste woensdag van de maand samen
eten in Baalderveld. Vanaf 17.30 uur zijn de
deuren van de Wiekstee geopend voor iedereen
die in een gezellige omgeving samen met
buurtgenoten wil eten. Kosten: € 5.00 per
persoon. Aanmelden kan door een e-mail te
sturen naar
sameneteninbaalderveld@gmail.com

Meld je wel op tijd aan, want vol = vol.

De data voor 2025 zijn: 29 oktober, 26 november
en 17 december.

Evelien Bakker.

Uitbreiding redactie

Kerkcontact gevraagd

De redactie van Kerkcontact zoekt uitbreiding
van het redactieteam om 1x in de 3 of 4 weken
de opmaak van Kerkcontact te verzorgen en/of
de nieuwsbrieven te printen. Voor meer
informatie kunt u bellen met Jan Noorlander
(tel. 06-20053093) of Anneke Hamberg (tel.
06-23817976 of mailen naar:
kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
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Voortgang Bibleproject!

Veel positieve reacties zijn ontvangen over het eerste Bibleproject dat na elf bijeenkomsten in juni
werd afgerond. O.a. het samenwerkingsproject tussen de NGK Baalderveld, de NGK Baalder en de
PKN-Heemse werd erg gewaardeerd, maar ook de inleidingen, de kennis van de inleiders, de
toegepaste vormvarianten (bijv. de quizvragen), de powerpoints, de uitgedeelde A3 kopieén en de
interactie mogelijkheden. Dank aan allen die daar aan bijgedragen hebben!

Reden genoeg om een vervolg te geven aan het Bibleproject!

Tijdens de komende bijeenkomsten gaat het over de kleine profeten (zie het schema hierna) en
wordt ons duidelijker welke rol en betekenis zij als profeet (namens God) hebben gehad voor het
volk Israél , andere volken en wat ook wij vandaag nog van hen kunnen leren. Denk bijvoorbeeld aan
het tegengaan van sociale onrechtvaardigheid, - uitbuiting van medemensen, -corrupt leiderschap en
het uitzien naar een toekomst waar geen gebrokenheid maar harmonie zegeviert.

Wat kunt u verwachten van zo een bijeenkomst? Hoe ziet het programma er ongeveer uit?

Vanaf 16.30 uur tot 17.00 uur zal een theoloog een inleiding over een kleine profeet houden en
wordt er een filmpje over het onderwerp getoond. Uiteraard ontvangt u weer een A3 kopie.

Vanaf 17.00 uur tot 17.30 uur is er de mogelijkheid om in enkele kleinere groepjes met elkaar door
te spreken over het onderwerp van die middag aan de hand van drie kenbaar gemaakte vragen. Het
is handig om zelf een Bijbel mee te nemen! Er volgt geen plenaire terugkoppeling.

Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting.

U, jij bent van harte welkom tijdens de bijeenkomsten! En wanneer u /jij familie, buren, vrienden of
kennissen kent die ook geinteresseerd zijn in wat vanuit Bijbels gerelateerde cultuurgeschiedenis ook
vandaag de dag nog steeds belangrijk voor ons kan zijn, vraag hen dan gerust om mee te gaan!

Velen zullen de bijeenkomsten weer als kennis- en geloof verrijkend ervaren!

Wees wélkom dus en zég het voort!

Bibleproject oktober 2025 - juni 2026.
Datum Kleine Tijd Locatie
profeet
05 okt. 2025 Jona
02 nov. 2025 Hosea
07 dec. 2025 Maleachi
04 jan. 2026 Haggai 16.30-17.30 | Het Morgenlicht, Gramsbergerweg 59.
01 febr. 2026 Zacharia
01 mrt. 2026 Obadja
29 mrt. 2026 Habakuk
10 mei 2026 Keuze volgt nog
07 juni 2026 Joél

Namens de voorbereidingsgroep,
Dick van den Berg.




In herinnering

Frens Korblet

Op 24 augustus is Frens Korblet overleden op 69
jarige leeftijd. Hij woonde aan de Knopkruid 14.
Frens was de jongste van 3 kinderen en groeide
op in Sibculo. Daarna verhuisde het gezin naar
een buurtschap in Bergentheim. Frens ging
naar de Technische school. Als 17 jarige begon
hij als bijrijder bij Altena. En zijn hele werkzame
leven zat hij op de vrachtwagen. Hij reed
internationaal en maakte van alles mee, waar hij
graag over vertelde. Toen hij trouwde werd hij
de trotse vader van Mireille en Anouchka. In de
weekenden dat hij thuis was had hij alle
aandacht voor zijn kinderen en ondernam
zoveel mogelijk met ze. In 2004 ontmoette hij
Jeannet Borneman voor de tweede keer en ze
trouwden in 2010. Samen waren ze erg
gelukkig. Zo werd hij de bonusvader van
Martine en Ido. Hij was de schoonvader van
Menno en hij kreeg ook nog 4 kleinkinderen:
Colin, Fauvé, Bo en Indy.

Vrijwel gelijk na hun pensioen werd Jeannet
ernstig ziek en Frens heeft haar liefdevol
verzorgd.

Vorig jaar kreeg hij
zelf de diagnose
ALS. En nu was het
Jeannet die hem
liefdevol en
zorgzaam met alles
heeft bijgestaan.
Onverwacht is hij
overleden.

Op 30 augustus is
afscheid van hem
genomen met de
woorden van 1 Kor.
13. Het gaat altijd om de liefde en de liefde gaat
nooit voorbij.. Dat dit tot troost mag zijn!

Ellen Kolthof

Klaasje Bremmer - Bouma

Wij noemen en gedenken dat op zondag 7
september op 90 jarige leeftijd is overleden
Klaasje Bremmer-Bouma. Zij woonde in de
Schoutenhof, afdeling de Bosrand. Sinds 31
augustus 2001 was Klaske weduwe van Henk
Bremmer. Haar kinderen, dochter Wytske met
Gezinus met hun kinderen en zoon Wim
hebben in dankbaarheid en geloofsvertrouwen
afscheid genomen van hun liefhebbende
moeder, oma en overoma. Het geloof had een
grote plek in haar hart, wat tot uiting kwam in
het dagelijkse leven. Het kleine en gewone, het
kwetsbare blijft behouden. En het licht dat het
donker verdrijft wordt niet uitgedoofd. Dat is
troostvol en bemoedigend en het geeft hen die
achterblijven kracht om verder te gaan, met de
herinnering en in liefde aan elkaar verbonden.
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De herinneringsdienst is gehouden op vrijdag
12 september in uitvaartcentrum De Lariks
waarna de begrafenis aldaar plaatsvond.
Correspondentieadres:

W. Grissen-Bremmer, De Weverij 19,

7772 PZ Hardenberg.

Ds. P.Langbroek



In herinnering

Hans Rikkers

Het afscheid van Hans, en ook dit
herinneringsstukje, hoefde niet zozeer over het
verleden van Hans te gaan. Hans keek in zijn
leven altijd liever vooruit. Maar tijdens de
afscheidsbijeenkomst op 13 september 2025
konden wij niet anders dan terugblikken, en dat
werd gedaan in liefde.

Hans was een ontzettend lieve man, dat kwam
ook in de verhalen van zijn kinderen naar voren.
Hij was sociaal, bescheiden en oprecht. Vond
zichzelf niet zo belangrijk. De blik gericht op de
ander, zo stond hij en ook zijn vrouw Riet in het
leven. Op die manier heeft Riet ook een lange
tijd voor haar man gezorgd. Want in de
afgelopen jaren werd het vooruitkijken en
plannen maken steeds moeilijker door de
gezondheidsproblemen van Hans. Ze hebben
samen nog een mooie tijd gekregen, en
daarover spraken ze vol dankbaarheid.

Over de dagen op de boerderij, waar Hans voor
opvang terecht kon. Een kleine wandeling in de
zon. Of de achterkleinkinderen waarvan hij er
toch nog drie van heeft mogen ontmoeten.

Er lag nog een stip op de horizon, op 21
december dit jaar zouden Hans en Riet 60 jaar
getrouwd zijn. Het bleek dat die stip te ver weg
lag, maar ze treurden daar niet om. “Dan vieren
wij toch gewoon het hele jaar alvast feest!”
Samen bleven ze kijken naar de mogelijkheden,
en niet naar de onmogelijkheden. Dan heb je
iets van de kunst van het leven begrepen.
Hannes Jan Pieter Rikkers overleed op 8
september 2025. Wij leven mee met de familie
en andere geliefden, in het bijzonder Riet
Rikkers.

M.J. van Breden

Wiecher de Goede

Wiecher en Gré de Goede hadden het goed
samen, ze woonden aan de Ervenweg in de
Marslanden. Nadat Gré eerder dit jaar in het
ziekenhuis terecht kwam bleek dat Wiecher ook
gezondheidsproblemen had. Hij werd
opgenomen in Clara Feyoena Heem ter
observatie, verdrietig genoeg is hij daaruit
nooit meer thuisgekomen. Wiecher de Goede
overleed op 17 augustus 2025. Wiecher is voor
velen bekend als voormalig koster van de
Hessenwegkerk. Lange tijd heeft hij dit werk tot
zijn pensioen mogen doen, samen met zijn
beste hulpkoster Gré. De kerk stond centraal in
het gezin De Goede, daar wisten zonen Harry
en Alex prachtige anekdotes over te vertellen;
De schapen die het gras om de kosterswoning
en kerk maaiden, het verplicht helpen met
sneeuwruimen op de winterochtenden en de
oudejaarsdienst waarbij er wat anders dan
water in het glas van de dominee klaar stond.
Een lieve man voor Gré en een goede Pa voor

zijn zonen die ook
streng en eigenwijs
kon zijn. Wiecher
was ook ontzettend
handig, van alles van
fiets tot stacaravan
werd door hem
opgeknapt en
daarmee ook het
kostersloon
aangevuld. Vele herinneringen aan zijn

originele ideeén en gekke grapjes.

Op vrijdag 22 augustus 2025 namen wij afscheid
van Wiecher met de boodschap dat wij ons
veilig weten onder de beschermende vleugels
van God. Na de afscheidsdienst is Wiecher de
Goede begraven op de begraafplaats in Lutten.
Wij dragen Gré en zijn familie op aan God in

hun gemis.

M.J. van Breden
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PROGRAMMA SENIORENMIDDAG SEIZOEN 2025/2026

30 september 2025 - Mussette (koor);
28 oktober 2025 - Karla Leeftink, Foto’s van Reestdal;
25 november 2025 -Herman Houwaard, zijn jeugd in Katwijk;

15 december 2025 (let op maandag) - Kerstviering (aanvang 15.30 uur);

Aansluitend broodmaaltijd

27 januari 2026 - Nieuwjaarsbijeenkomst;
24 februari 2026 - Dientje Jonkeren, sketches en gedichten;
31 maart 2026 - Paasviering;
Aansluitend broodmaaltijd
28 april 2026 - Streekhuus, proeverij streekprodukten;
26 mei 2026 - Buffet (aanvang 16.30)

Deze middagen worden in de Schakel gehouden en beginnen om 14.00 uur. Paas- en Kerstviering hebben een andere
aanvangstijd nl. 15.30 uur! Voor verdere mededelingen zie Kerknieuws. Kosten: alleen de koffie en vrijwillige bijdrage.
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In De Hof hangt al geruime tijd een schilderij
van Berry Brugman (Almelo, 1915-1996)
Aanvankelijk hing het boven in een van de
zalen. Tijdens de expositie ‘Een nieuw gezicht'
heeft het een tijd in de hal gehangen. Sinds
begin september hangt het in het
trappenhuis.

Er zijn verschillende meningen over het
schilderij, daarom leek het ons goed om uitleg
over het schilderij te geven. Misschien
verandert uw kijk op het schilderij. Of het mooi
is of niet laten we in het midden.

Was een Nederlands kunstschilder, tekenaar,
beeldhouwer en aquarellist. Hij heeft de
kunstacademie in Arnhem gedaan. Berry
Brugman was expressionist en streefde naar
figuratieve vormen, daarbij raakte zijn werk

aan het abstracte, maar het werd nooit volledig
abstract. Kleur was erg belangrijk in zijn werk.
Zijn diepste inspiratiebron was daarbij de
Twentse natuur. Hij hoorde bij expressionisten
zoals Charley Toorop, Constant Permeke,
Hendrik Werkman, Hendrik Chabot en Charles
Eyck. Daarnaast kende Berry Brugman van
nature een diepreligieuze inborst. Hij was dan
ook een religieus, sociaal bewogen schilder
waarbij het existentiéle lijden van de mens voor
hem gepersonifieerd werd door het lijden van
Christus; nog een inspiratiebron. Zijn
onderwerpen waren: seizoenen, landschappen,
figuren, portretten, religie, oorlog, hongersnood
en bloemstillevens.

Zijn vrouw Janny Brugman- de Vries (1918-2006)
is voor Hardenberg geen onbekende
beeldhouwster. Het werk: Spelende kinderen,
voor de voormalige Kastanjehof en Een
plaquette voor de voormalige LTS zijn van haar
hand.

De vlucht van Lot, Genesis 19: 25 en 26.

Een verbeelding van de vlucht van Lot en zijn
gezin uit Sodom en Gomorra.

Ze verlaten de brandende stad, rechtsboven is
het vuur en de stad te zien.

Zijn vrouw kijkt achterom en veranderd in een
zoutpilaar (de witte figuur) en Lot (voorste
figuur) met zijn 2 dochters vluchten weg.

Het kleurenpalet van dit schilderij is
kenmerkend voor Brugman.

De Brugmancollectie, Jan van der Kolk
(uitleg van dit schilderij is niet met zekerheid
vast te stellen, omdat het niet beschreven is,
maar wordt onderschreven door Jan vd Kolk).
Rest ons nog 1 vraag; hoe is het schilderij in het
bezit van de kerk gekomen? Als iemand het
antwoord weet horen we het graag.

Expositiecommissie PKN Hardenberg-Heemse

Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis.
expositie@pkn-hardenberg-heemse.nl
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In herinnering

Dicky Veltink

Op 20 januari 1943 werd Dicky geboren. Ze
groeide op in een groot gezin met 5 zussen en
2 broers, in een klein boerderijtje met Opoe die
er ook nog bij in woonde. Zo ging dat. Al jong
ging ze werken bij een kruidenierszaak in
Hardenberg. Daar kwam ze Gerrit Jan Bolks
tegen en ze ‘scharrelden’ met elkaar. Het ging
uit en Dicky ontmoette een andere man: Dolf
Hoekstra. Met hem kreeg ze twee kinderen: Han
en Miranda, maar hun huwelijk was moeilijk en
op een dag deed een druppel de emmer
overlopen en vertrok Dicky met haar kinderen.
Liefdevol werd ze opgevangen door
familieleden. Ze ontwikkelde zich tot een
zelfstandige vrouw die behulpzaam was. Een
stille kracht die vrolijk was, niet snel boos, altijd
actief. Zesenveertig jaar na haar eerste
ontmoeting met Gerrit Jan, ontmoette ze hem
weer en er blijkt opnieuw liefde te zijn. In 2012
besluiten samen te gaan wonen en genieten ze
van elkaar en elkaars kinderen en
kleinkinderen. Tot hun grote schrik bleek vorig
jaar dat Dicky een hersentumor had.

Een periode van
behandelingen
kwam en het ging
lang goed. Tot ze
plotseling snel
achteruit ging. Op 23
augustus moest ze
het leven loslaten. Bij
het afscheid klonken
de woorden van
Psalm 46:‘ God is
voor ons een veilige
schuilplaats een
betrouwbare hulp in
nood. Als de golven van het leven over je heen
slaan, wil God die schuilplaats zijn voor je, in dat
vertrouwen mogen zij die Dicky los moesten
laten, het leven verder leven. Dat ze mogen
ervaren dat de Heer van de hemelse machten
met hen is.

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp

28



Het is al even geleden dat we vanuit onze
werkgroep iets lieten horen in Kerkklank. Maar
denk niet dat we hebben stilgezeten. De laatste,
wat regenachtige, activiteit was op
Hemelvaartsdag eind mei. Ondanks het weer
was de stemming uitermate goed en de
opbrengst ruim boven € 500,-. Dat deed ons
meteen besluiten het volgend jaar nogmaals te
organiseren, met een andere route, een heel
interessante locatie om te bezichtigen en
natuurlijk heerlijke hapjes en drankjes. Zet 14
mei 2026 maar in de agenda. Het weer doet niet
ter zake @). In de zomermaanden waren er nog
een 2-tal statiegeldacties die samen ook meer
dan € 500,- opbrachten. Op 31 augustus ging
Ds. Martin Voet voor in de ontmoetingsdienst in
de Hoftekerk. Hierin werd in ruime mate
aandacht gegeven aan ons actieland, dank
daarvoor. Inmiddels zijn we nieuwe acties aan
het voorbereiden. De verkoop van Moldavische
producten bleek vorig najaar wel weer een
succes. Dat gaan we dit najaar een vervolg
geven. Er zit zelfs een heuse wijnproeverij,
vergezeld van lekkere hapjes, in het verschiet.
Voor een bescheiden prijsje kunt u daar
natuurlijk ook aan deelnemen. Hou de
nieuwsbrieven in de gaten! Extra aandacht
willen we alvast vragen voor de collecte op
zondag 14 december. Op deze zondag is er in al
onze wijken dienst. Het zou fijn zijn wanneer er
gul gegeven wordt voor de ouderen en
kinderen in Moldavié. Een extra motivatie
hiervoor is: de totale opbrengst van deze
collecte wordt verdubbeld door de Jan
Foundation. Het zou een geweldige afsluiter van
dit Moldaviéjaar kunnen worden. U doet toch
ook mee?

Samen zijn
we kerk,
hierenin

Moldavie

BEPAN KT VOOR.[E GIFT!

Elk najaar is het binnen de diaconie en de
ZWO-cie weer een belangrijk onderwerp: het
collecterooster voor het volgende jaar.
Natuurlijk zijn er de 'vaste’ collectes van Kerk in
Actie, de PKN en de ZWO. Daarnaast staan ook
de Leprazending, het NBG, Hospice 't Huis aan
de Vecht, de Voedselbank, Kinderen in de knel,
ons actieland Moldavié en meer plaatselijke
doelen op het rooster. Ook zijn er enkele
zondagen waarop er een mogelijkheid is voor
een wijkeigen collecte. Die worden dit jaar in
het College van Diakenen vastgesteld. Het
(concept-)rooster
wordt uiteindelijk
in de vergadering
van de CvD op 25
november
vastgelegd (nadat
er vooraf overleg
is geweest met de
ZWO-commissie).
Daarnais er nog
een bespreking in de AK. We kunnen ons echter
heel goed voorstellen dat er onder de
gemeenteleden ideeén zijn over andere
collectedoelen. Wellicht zijn er zaken die niet
binnen ons gezichtsveld zijn en die wel degelijk
onze steun behoeven. Dit jaar is er op
donderdag 23 oktober een bijeenkomst
gepland in De Opgang in Radewijk (inloop v.a.
19.30 u), waarbij Martin Zoer, onze consulent
van Kerk in Actie uitleg komt geven over de
doelen die KiA jaarlijks vaststelt en hoe de
afhandeling van de bijdragen vanuit de kerken
is geregeld. Een uitermate interessante
bijeenkomst voor diakenen en ZWO-leden, maar
wanneer u ook hierin geinteresseerd bent, bent
u van harte welkom. Voor zowel het opgeven
van een collectedoel, als het bezoeken van deze
informatieavond is alleen maar een mailtje
nodig aan:
diakonie@pknhardenbergheemse.nl

We horen graag van u!
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Eens per 14 dagen op maandagmorgen komt
een groep vrouwen samen in De Hof om onder
het genot van koffie en thee samen te breien en
te haken. De groep is opgezet om gemaakte
dekens en kleding naar Moldavié te sturen,
omdat onze plaatselijke kerk zich voor 3 jaar
heeft verbonden met een project in Moldavié
via Kerk in Actie. Er worden prachtige en
praktische spullen gemaakt: dekens, sokken,
sjaals, truien, mutsen en nog veel meer. De
eerste zending is via Max Maakt Mogelijk
vertrokken naar Moldavié om daar de
allerarmsten van warme kleding en dekens te

voorzien.

Vanwege een tijdelijke stop van het verzenden
van de goederen heeft de groep een nieuwe
organisatie gevonden: Zending Over Grenzen.
Deze organisatie zamelt gebreide en gehaakte
kleding in en deelt dit uit onder de allerarmsten
in diverse Qosteuropese landen. Zo vertelde
een vrijwilligster me dat oude mensen overdag
de warme dekens omslaan en er in de nacht
onder slapen. Men is ontzettend blij met de
warme hulpgoederen!

Houdt u van breien of haken? Doe mee! Op 6 en
20 oktober komen we weer bij elkaar in De Hof.
We hebben heel veel garen gekregen na een
oproep op Kerknieuws en Kerkcontact, dus voor
materiaal is gezorgd. U hoeft geen ster te zijn in
handwerken, er worden ook lapjes van 20 bij 20
centimeter gehaakt en gebreid waar vervolgens
dekens van worden gemaakt. Het is erg gezellig,
dus loop gewoon binnen en haak aan!

Meer informatie? Bel of app Gerda van der Wel:
06 38714860
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Op zondag 26 oktober is de collecte in onze
gemeente bestemd voor de Mpilo Foundation.
Hardenbergers Albert en Ellen Nijland hebben
van 1984 -1987 gewoond en gewerkt in
Zimbabwe en hebben deze stichting
opgericht. Hieronder meer informatie over de
Mpilo Foundation.

Leven door Water {) en Licht %

Mpilo Foundation zet zich in om afgelegen
dorpen en scholen in Zimbabwe toegang

te geven tot schoon water en duurzame
energie. Voor veel gemeenschappen

betekent dit het verschil tussen ziekten en
gezondheid, tussen duisternis en

kansen.

Wij herstellen en installeren waterpompen,
waardoor duizenden mensen

dagelijks schoon drinkwater krijgen. Daarnaast
brengen we zonne-energie naar

scholen en gemeenschapscentra, zodat
kinderen in de avond kunnen leren en

dorpen economische activiteiten kunnen
ontwikkelen.

Onze aanpak is duurzaam en lokaal geworteld:
samen met dorpsgemeenschappen

vormen we watercomités die zorg dragen voor
onderhoud en eigenaarschap. Door

samen te werken met betrouwbare partners in
Zimbabwe kunnen wij efficiént,

transparant en met blijvend resultaat werken.
Elke waterpomp die we herstellen geeft
honderden mensen toegang tot schoon
drinkwater. Elke zonne-installatie opent de
deur naar beter onderwijs. Samen

maken we verschil — doe mee met Mpilo
Foundation.

(www.mpilofoundation.com)



De winterbeurs staat weer voor de deur: Op vrijdag 10 oktober van 17.00 uur tot 21.00 en zaterdag
11 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur kunt u weer goedkoop kleding en boeken scoren! De
vrijwilligers zijn alweer druk bezig alle binnengekomen kleding en boeken te sorteren.

Het duurste artikel, een winterjas, kost slechts € 6,50, en vanaf 75 cent is er al kleding te verkrijgen.
Ook de prijs van de goede boeken is laag: u betaalt 50 cent per centimeter dikte! Zo kan iedereen
met een kleine beurs of vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn of haar slag slaan.

Hebt u nog goede en schone winterkleding of boeken thuis waar u niets meer mee doet? U kunt
het meenemen naar de Baalderkerkdiensten of brengen op de volgende adressen:

Fam. Kapteijn, Albert Schweitzerlaan 5; Fam. Kerkdijk A. Schweitzerlaan 46; Erica Meijerink, van
Speykstraat 4 (centrum); fam. Blaak, Eiberhof 21; fam. Imminga, Ondermaat 22; fam. Korvemaker,
van Raesfeltallee 38; mw. B. Pieffers, Margriet 38; Fam. Van der Wel, Floralaan 122; fam. Bakker,
Ganzebloem 6; fam. Heidotting, Léhnisweg 1; Mevr. Lies van Noort, Leeuwerikstraat 36;

B. Stegeman, Rheezerweg 53; Fam. E. Reiling Rheezerveenseweg 37 Rheezerveen.

De opbrengst gaat deze keer naar Stichting Marianne Center, zie de informatie hieronder. De
kleding en boeken die overblijven krijgen allemaal weer een goede bestemming.

Kom gezellig langs in De Hof op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober! De koffie en thee staan klaar!

“'E‘An g T A"”\
MARIANNE CENTER

Het Marianne Center is in 2010 opgericht door mensen woonachtig in de gemeente Hardenberg
met als doel het leven van jongeren met een verstandelijke beperking in Nairobi, Kenia, te
verbeteren. Ze krijgen de kans hun talenten verder te ontwikkelen en te laten zien dat ze vaak
meer in hun mars hebben dan werd gedacht. De jongeren leren voor zichzelf te zorgen en
ontwikkelen praktische vaardigheden zoals tuinieren, kleding en sieraden maken, haarverzorging,
ict, tassen maken, etc. Ook leren ze sociale vaardigheden en waar mogelijk, lezen en schrijven.

Na het afronden van hun opleiding helpt het Marianne Center ze met het vinden van werk. Voor
meer informatie zie de website: mariannecenter.org. Omdat de stichting afhankelijk is van
donateurs en giften, wil onze kleding- en boekenbeurs graag de opbrengst schenken aan dit
mooie doel.
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Bijbel in 1 jaar
o.l.v. ds. Geralda Rohaan en Rebecca van Breden

Altijd al eens de hele Bijbel willen lezen? Dit is je kans! ledereen kan
meedoen. Je leest elke dag een stuk uit de Bijbel, op je eigen moment en
in de vertaling die jij fijn vindt. Je ontvangt een dagelijks leesrooster. Eens

per zes weken wisselen we ervaringen uit: wat raakte je, wat verraste je,
wat begreep je misschien niet? Zo houden we het samen vol!

We starten op 2 oktober | 20.00 uur | De Hof

Leeskring: Hemels groen
o.l.v. Bert Broers

In Hemels groen laten Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf zien dat God,
mens en wereld met elkaar verbonden zijn en elkaar beinvloeden. De Bijbel
is volgens hen een kritisch commentaar op hoe wij de samenleving
inrichten. Duurzaamheid blijkt een Bijbels thema waarbij harmonie,
eenheid en verbondenheid tussen God, de mens en de wereld centraal
staan.

Tweewekelijks, start op 14 oktober | ‘De Opgang’ in Radewijk | 19:30 uur




Wensen rondom de uitvaartdienst o.l.v. ds. Elly Veldman-Potters

Gedachten over je afscheidsdienst op papier zetten: een diepe wens maar niet
eenvoudig. Deze bijeenkomst biedt ruimte om daar samen bij stil te staan:
welke (Bijbel)teksten, liederen, muziek of rituelen passen bij jou? We
verkennen mogelijkheden en maken een begin.

12 november | 19:30 uur| De Hof

Luisterworkshop ‘Messiah’ - door CZOV Zanglust

Op deze avond neemt Zanglust ons mee op ontdekkingsreis door ‘Messiah’ van
G.F. Handel. We horen live muziekfragmenten met uitleg over de tekst en hoe
Handel die muzikaal tot leven wekt. Muzikale voorkennis is niet nodig, alleen
een open hart!

17 november| 19:30 uur | Hoftekerk | na afloop mogelijkheid tot vrije gift
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Pas kwam ik de gedachte tegen dat vorige
menselijke generaties veel meer dan nu te
kampen hadden met ziekte en dood. De
gemiddelde leeftijd was eeuwenlang rond de
35 tot 40 jaar. Er waren wel ‘uitzonderingen’ die
veel ouder werden, maar infecties, ziekten en
geweld waren voor iedereen een grote
risicofactor.

De laatste 100 jaar is de gemiddelde leeftijd met
sprongen gestegen. In goede gezondheid zijn
velen oud geworden. De groep 80 plussers zal
over 25 jaar twee of drie keer zo groot zijn dan
nu, zo is de verwachting.

Voortgaande technologische ontwikkelingen
hebben een grote rol gespeeld. Zonder
medische ontwikkelingen had onze
samenleving er nu heel anders uitgezien.

Op het gebied van mobiliteit zijn er ondenkbare
dingen gebeurd. Toen een oom en tante in de
jaren 50 naar Canada emigreerden namen ze
min of meer afscheid voor het leven. Met
vliegtuigen en auto’s hebben we de afstanden
schijnbaar veel kleiner kunnen maken. En toen
kwam daar eind vorige eeuw internet nog eens
bij als contact-mogelijkheid.

Op het gebied van relaties heeft dit zijn
uitwerking niet gemist. Het was ook in vorige
generaties goed gebruik om jongvolwassenen
ergens anders dienst te laten doen - ‘steek je
benen maar eens bij iemand anders onder tafel"
Maar de te overbruggen afstanden werden (in
kilometers en werkvelden) fors groter.

Dat bracht met zich mee dat nieuwe relaties
aangegaan konden worden, op manieren die
nog niet zo lang geleden ondenkbaar waren.
Kijk daarvoor anders nog eens terug in je eigen
stamboom. En ja, dat betekent mogelijk ook iets
voor de manier waarop jongere generaties naar
het instituut kerk kijken.

In de kerk gaat het om relaties met je naasten,
met familie, vrienden, kennissen, mensen die je
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ontmoet bij een kopje koffie, misschien wel in
De Hof, Huis van Verbinding. Maar soms
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gewoon op straat. Hoe leg je contact? En
misschien nog wel net zo belangrijk: Hoe hou je
contact?

Zeker als we allemaal onderdeel vormen van een
samenleving die vergrijst. Waarin een aantal van
de ouderen vroeg of laat te maken krijgt met
kwetsbaarheid, eenzaamheid,
mobiliteitsbeperkingen, complexe zorgvragen
of minder toegang tot digitale contact-
mogelijkheden.

We willen kerk zijn in de straat, in de buurt, in de
wijk, dicht bij mensen zijn. Samen iets beleven
kan fantastisch zijn en sterk relatiebevorderend.
Maar de algemene tendensen van een steeds
grotere groep ouderen en minder aanwas van
de jongere leeftijdscategorieén kennen we ook
in Hardenberg-Heemse. Dat vraagt wat van ons
om de kerkelijke organisatie in stand te houden.
Dat vraagt mogelijk ook om nieuwe
antwoorden daarvoor. Het gesprek daarover zal
ook dit kerkelijk seizoen een belangrijke rol
blijven spelen.

Jan te Bokkel.



Henk is in de afgelopen jaren bijzonder
waardevol geweest voor onze gemeente waar
het ging om de inrichting van het Kerkelijk
Bureau, de financién van de kerk, de omgang
met de vrijwilligers, de advisering van zowel AK
als CvK en last but not least de contacten die hij
onderhoudt met onze gemeenteleden.
Ondanks dat Henk een contract heeft voor 16
uur per week reageert hij altijd op korte termijn.
Zowel de AK als het CvK is dan ook
buitengewoon verheugd dat Henk besloten
heeft zich nog een paar jaar in dienst te willen
stellen van kerk en samenleving en wij hebben
hem dan ook als gemeente een nieuw contract
aangeboden dat inmiddels is ondertekend.

Wij allen wensen Henk heel veel succes en Gods
zegen toe bij de voortzetting van zijn
werkzaamheden op ons Kerkelijk Bureau.

Namens de Algemene Kerkenraad en het
College van Kerkrentmeesters,
Tineke van den Esker-van Remmerden




wijk Marslanden

de Matrix 9.30 uut

12-okt Dhr. Frank Werkman, Amersfoort
19-okt Ds. Yvonne van Benthem viering HA
26-okt Ds. Piet Langbroek

02-nov Ds. Yvonne van Benthem

09-nov Dhr. Frank Werkman, Amersfoort
16-nov Ds. Piet Langbroek doopdienst

PGHH
Heftekerksnpvember 19.30 uur




Bijbelrooster oktober/november

nBg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

9 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
2 november
3 november
4 november
5 november

Psalm 119,145-152
Psalm 119,153-160
Psalm 119,161-168
Psalm 119,169-176
Lucas 17,1-10
Lucas 17,11-19
Lucas 17,20-37
Lucas 18,1-8

Psalm 62

2 Timotels 2,14-26
2 Timoteds 3,1-9

2 Timoteus 3,10-4,8
2 Timotels 4,9-22
Psalm 78,1-16
Psalm 78,17-39
Psalm 78,40-55
Psalm 78,56-72
Lucas 18,9-17
Lucas 18,18-30
Lucas 18,31-43

Handelingen 18,23-19,7

Handelingen 19,8-22
Handelingen 19,23-40
Handelingen 20,1-12
Handelingen 20,13-24
Handelingen 20,25-38
Psalm 76

Lucas 19,1-10

6 november
7 november
8 november
9 november
10 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november
16 november

dankdag

Lucas 19,11-28
Handelingen 21,1-14
Handelingen 21,15-26
Handelingen 21,27-36
Handelingen 21,37-22,16
Handelingen 22,17-29
Lucas 19,41-48

Lucas 20,1-8

Lucas 20,9-19

Lucas 20,20-26

Lucas 20,27-40
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Ontvangen giften t/m 22 september 2025

Ontvangen via:

Jo Kampman

W. Bult-Gelling

Clara Welleweerd

Mini Prins

De heer S. Ramaker
Mevrouw A. Meijer
Mevrouw Muis
Mevrouw Hoeksewever
Mevrouw Slingenberg
De heer A.J. Oldehinkel
De heer ). Ramaker
Martijn van Breden
Jolanda Scherpen
Familie G.J. Ramaker
Anoniem

Familie Hutten
Anoniem

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onse verre naaste.

Collecten:

Bestemming

Kerk (wijk Centrum)
Wijkfonds Heemse

Kerk (wijk Heemse)
Kerk (wijk Centrum)
Wijkfonds Radewijk
Wijkfonds Radewijk
Wijkfonds Radewijk
Wijkfonds Radewijk
Wijkfonds Radewijk
Wijkfonds Radewijk
Wijkfonds Radewijk
Wijkfonds Heemse

vrij te besteden gift
Wijkfonds Radewijk
Kerk

Voor kerkgebouw Heemse

Bloemenfonds Heemse
Totaal

Bedrag

Mlch ¢h h h h h th ch h h h dh th th th ¢h ¢h

15,00
10,00
20,00
20,00
15,00
20,00
20,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
20,00
10,00
20,00
15,00

265,00

Deze maand werd geen opgave ontvangen van de gehouden collecten.
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MM\ contactgegevens

%ﬁ ) colofon

Het kerkelijk bureau (in de Schakel) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van november uiterlijk
maandag 3 november 2025. Kopij bij voorkeur inleveren
per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 433, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk

0523-216490

vrijw.koster: Mw. H.Broekroelofs
0523-216632
broekroelofs4@kpnplanet.nl
Hoftekerk/ De Hof

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.n|
Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.nl

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
codrdinator: Marco Kappert
06-57407972 email:
beheerder.heemse@pkn-harden
berg-heemse

Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523-277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg
Vertrouwenspersonen
Mw.Neeltje Jonkers-Salomons
tel.06-10703656 email:
njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel
tel.06-83700328 email:
theo.oldehinkel@gmail.com 39
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INTERKERKELIJKE SAMENZANG

"Liederen van toen en nu"

Hardenberg

HERMAN BOERMA

ORGEL

KLAAS JAN PULLEN
SAXOFOON Zaterdag
| 29 november ©
2025
Hoftekerk *
Hardenberg

Aanvang 19.30 uur

couscfs:
WENS AMBULANCE

HARDENBERG
R O B T ot
GRATIS PARKEREN ONDER HET GEMEENTEHUIS

WWW.SAMENZINGENHARDENBERG.NL

NL 12 TRIO 0320 5907 39 T.N.V. G.W. VLOT O.V.V. DONATIE SAMEN ZINGEN HARDENBERG

Na afloop koffie/thee
Toegang gratis




